
Jrg.23-nr 40 

Zondag 26 mei 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

Zondag Trinitatis 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Adri van der Wal 
lector   Nienke Broekroelofs 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Willemien de Mol 
koster  Maaike Mol 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Stichting Open Doors 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Marianne Heeling     
☺ Tienerdienst Bram Naaktgeboren / André Boesberg 

  
 

Bij de dienst 
Na de grote feesten van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren viert de kerk nog 
een feest: op de zondag na Pinksteren, de zondag van de Drieëenheid. 
Nog eens is het wit in de kerk, de kleur van nieuw begin. 
Daarna breekt een lange tijd aan dat het groen is in de kerk, de tweede helft van het 
kerkelijk jaar, de periode die met een lelijke term “het feestloze halfjaar” wordt 
genoemd. 
Deze zondag na Pinksteren is bij uitstek de zondag van de dankbaarheid, 
dankbaarheid om alles wat ons in het eerste halfjaar is aangereikt. 
We vieren deze zondag rond Psalm 98 en Efeziërs 3:14-21 en zingen onder meer 
Lied 150 A. 
ds. Adri van der Wal, Hoofddorp 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Elevation , Edmund Missa ( 1861-1910) 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvanglied   Psalm 98 (De Nieuwe Psalmberijming (2021)  

Op de melodie van Psalm 98 
1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
    want Hij heeft wonderen verricht. 
    Hij wist met kracht te triomferen; 
    zijn recht kwam stralend aan het licht. 
    Hij wilde zich in liefde buigen 
    naar Israël, dat met Hem leeft. 
    De hele wereld is getuige; 
    Hij is het die verlossing geeft. 
 
2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
    Speel op je harp, bazuin het uit. 
    Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
    Zeeën en aarde, jubel luid! 
    Laat alle bergen vrolijk zingen; 
    rivieren, klap bij het refrein. 
    De HEER komt ons met recht omringen. 
    Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 
 

Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 

  - De gemeente gaat zitten – 
 

Zingen   Lied 272:1 
 

Kyriegebed   
Glorialied   Lied 150 A   
 

Kindermoment 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  

DE SCHRIFT 

Zingen   Psalm 119: 49 

1e schriftlezing  Psalm 98 
Lied hierbij:  Lied 704 1 en 3 
 
2e schriftlezing  Efeziërs 3:14-21 
Lied hierbij:  Gezang 95: 3 (Liedboek voor de Kerken (1973) 
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3. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
    die verder gaat dan al ons bidden reikt 
    en meer is dan ons diepste denken peilt, 
    zij heerlijkheid en glorie 
    in de gemeente die Hij geeft verkoren, 
    in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
    door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
    en tot in eeuwigheid. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Kort orgelspel  
Lied in antwoord: (staande gezongen)  
      Het liefste lied van overzee (2012), S. de Vries 
      Op de melodie van Lied 103C 

 

1. Aan U, Vader alle glorie 
    om het lichten van uw trouw, 
    die met vrede uit den hoge 
    onze aarde nieuw bedauwt. 
    U de ere, U de glorie, 
    zon die ons in leven houdt. 
  
2. Om de Zoon U alle glorie, 
    woord van eer ons toegezegd. 
    Vleesgeworden vriend en naaste, 
    ons tot brood voor onderweg. 
    U de ere, U de glorie, 
    woord op onze tong gelegd. 
  
3. Door de Geest U alle glorie, 
    die als lofzang in ons leeft 
    en als nieuwe wind de aarde 
    eenmaal haar gelaat hergeeft. 
    U de ere, U de glorie, 
    adem die in mensen leeft. 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 968: 1, 2 en 5  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
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Toelichting diaconale collecte 
Wereld wijd zijn er 365 miljoen christenen niet vrij om hun geloof te belijden. 
Ze worden achtergesteld, gevangen gezet of zelfs gedood. 
Open Doors steunt vervolgde christenen in meer dan 50 
landen door bijbels en christelijke boeken te verspreiden. 
Verder biedt Open Doors trainingen en praktische hulp aan. 
Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelmina-Petruskapel app of naar NL28RABOO0134939840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-
Petruskapel 26 mei 2024 of scan de QR code of geef uw 
bijdrage in de collectezakken. Ron Ouwerkerk, diaken 
 
Van het Ouderenpastoraat 
Onze pastoraal werker, Ramon de Bonte, heeft inmiddels al enkele bezoekjes 
afgelegd. Wat zijn we blij dat we nu weer iemand hebben voor de pastorale zorg 
voor onze oudere gemeenteleden. Afgelopen dinsdagmiddag was er gelegenheid 
voor de contactpersonen om kennis te maken met Ramon. Hij vertelde iets over 
zichzelf en beantwoordde vragen die gesteld werden.  
Verder gaf hij ons stof tot nadenken door een korte overdenking over het bekende 
hoofdstuk uit Prediker, waarin staat dat er voor alles een tijd is. 
Ons leven is te vergelijken met een treinreis, langs verschillende “stationnetjes “: 
rouwen en baren, lachen en huilen, oorlog en vrede. En de bestemming van die 
reis? Ramon sloot af met een gedicht van Kinga, dat hieronder volgt.  
 
Op reis. 
 

Het landschap schiet voorbij 
Elke dag een ander uitzicht 
Ik zit bij het raam en kijk 
Hoe de zon de dagen oplicht 
 

Soms wil ik er al zijn 
Zo benieuwd naar mijn bestemming 
Soms wil ik terug in de tijd 
Naar toen leven nog vanzelf ging 
 

Hoe hard of zacht we gaan 
Langs de zee of langs ravijnen 
Hoe snel of langzaamaan 
Ik kan er toch geen vat op krijgen 
 

Ik zie mezelf soms in het raam 
Zie dat de tijd me heeft getekend 
Ik zing zacht: dit is vandaag 
En in de verte…..zie ik Jezus 
 

Daar waren we even stil van…dankjewel Ramon, we verheugen ons op een goede 
samenwerking. 
Mieke, Margriet en Hanneke 
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Vakantie 
Van 27 mei tot en met 23 juni heeft ds. Evelien Plaisier vakantie en is daardoor niet 
bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u deze periode contact opnemen met de 
scriba Anneke van Bleek, en van 5 t/m 12 juni met de voorzitter, Jeanette Klop. 
 
 

 Nacht van de Vluchteling. 
Op zaterdag 15 juni 2024 start om 19.00 een wandeling bij de 
Grote Kerk. Verzamelpunt is bij de Pottenkade/hoek 
Grotekerksbuurt om 19.00. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Halverwege is een korte 
(plas)pauze. Na afloop drinken we met elkaar nog wat. 

Het is een sponsorloop. Aanmelden kan via hermien.hol@xs4all.nl. 
Sponsor worden kan via nachtvandevluchteling.nl De naam is De Nacht in Dordrecht 
De directe link is https://www.nachtvandevluchteling.nl/project/de-nacht-in-dordrecht  
We rekenen op veel deelnemers uit de Wilhelminakerk. 
Annet de Vries   
 
Muzikale aankondiging 
Op zaterdag 25 mei is er een inloop concert in de 
Augustijnenkerk met Arjan de Ouden en Linda Stolk. Het 
begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. 
Margriet Stavast 

 
 

DE PETRUSKAPEL 
Inleiding bij de kerkdienst in de Petruskapel 
Het is vandaag zondag Trinitatis, het feest van Vader, Zoon en 
Geest. Voor de Drie-eenheid wordt weleens het beeld van een 
dans gebruikt: een beeld dat God als relatie-in-zichzelf is en 
dat ons tegelijkertijd uitnodigt om mee te doen. We lezen over 
de eerste gemeenschap van gelovigen, die meedoen in die 
dynamiek, en met elkaar delen van wat ze zelf hebben 
gekregen. We delen zelf ook in die gemeenschap van God en 
elkaar als we het Avondmaal vieren.  
Ds. Evelien Plaisier 

 
 
 

Voedselbank  
In de maand mei is het inzamelen van koffie, thee en suiker. 
Dus de laatste gelegenheid hiervoor is komende week. 
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Kerkelijke agenda 
za 25 mei 14.00 uur  concert Linda Stolk en Arjan de Ouden in Augustijnenkerk 
 19.30 uur Wilcome 
wo 29 mei 19.45 uur  bij Willemien en Martin, Nassauweg 158, leeskring met 

Butcher’s Crossing van John Williams. 
zo  2 juni  10.00 uur  Wilhelminakerk – drs. Marriëtte Pullen   

          Petruskapel – ds. Herwijnen 
 
 
 
 

Wilhelminakerk;  Blekersdijk 41,  3311LD,  Dordrecht,  tel. 078 6137925 
Petruskapel;  Plein 1940-1945,  3313CV, Dordrecht 

predikant:      ds. Evelien Plaisier   
past. werker:  dhr. Ramon de Bonte   
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel 
 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

 
 
 
 
 

 
 
Heb jij altijd al eens de Bijbel hélemaal door willen nemen? Zodat je God beter leert 
kennen en nieuwe verbanden ziet? Doe dan mee met de Bijbel in een jaar podcast! 
Elke dag luister je naar een tekst uit de Bijbel – een verhaal uit het Oude Testament, 
een evangelietekst of een brief – die wordt aangevuld met bijvoorbeeld een 
bijpassende psalm of een hoofdstuk uit het boek Spreuken. 
Door deze unieke podcast ontdek je nieuwe lijnen door de Bijbel en is de stap 
kleiner om vaker Bijbel te gaan lezen of luisteren. Ga jij de uitdaging aan? Begin 
vandaag nog! 
https://www.debijbel.nl/podcast/bijbel-in-een-jaar 
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